In het kader van deze editie van Limburgs Liefste met als thema
‘Zelfbeeld’ ging Suzan in gesprek met drie vrouwen die betrokken
zijn bij de internationale oecumenische beweging ‘Geloof & Licht’.
Deze beweging bestaat uit gemeenschappen van mensen met een
verstandelijke beperking (kernleden), hun ouders en vrienden.
De kernleden vormen het hart van elke gemeenschap.

Kunnen jullie kort iets vertellen over wat Geloof & Licht is?

Hetty (vriend): Foi et Lumiére, waarvan Geloof & Licht de Nederlandse
tak is, is in 1971 in Frankrijk gesticht. In feite is de oprichting voort-
gekomen uit het verdriet van een ouderpaar met twee verstandelijk
maar ook lichamelijk beperkte kinderen, welke niet mochten deelnemen
aan een pelgrimage.

Wat begon als het creéren van een mogelijkheid voor verstandelijk
beperkte mensen om deel te nemen aan een pelgrimage, is inmiddels
uitgegroeid tot een internationale oecumenische beweging met 1.500
gemeenschappen verspreid over 75 landen. ledere gemeenschap
bestaat uit een groep van 15-30 leden: ouders en vrienden rondom
verstandelijk gehandicapten (de kernleden), die het hart van elke
gemeenschap zijn. Elke gemeenschap komt minimaal één keer per
maand samen. In een bijeenkomst van Geloof & Licht wordt altijd eerst
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samen gepraat over wat de leden de afgelopen maand hebben mee-
gemaakt. Vervolgens wordt vaak het evangelie uitgebeeld, samen
geknutseld of in groepjes gewerkt. Daarna wordt de Heilige Mis gevierd,
met aansluitend een eenvoudige maaltijd. De bijeenkomst wordt
standaard afgesloten met het gemeenschapslied. De vriendschappen
die tijdens de bijeenkomsten ontstaan, beperken zich niet tot de
momenten van samenkomst bij Geloof & Licht: je bent er voor elkaar als
het nodig is.

Nederland telt vier gemeenschappen, waarvan één in (Midden) Limburg,
in Roermond, waarbij wij betrokken zijn.

Hoe zijn jullie zelf bij Geloof & Licht betrokken geraakt? En wat maakt
dat jullie nog steeds betrokken zijn?

Jolanda (kernlid): Ik kom al 25 jaar bij Geloof & Licht als kernlid. Geloof &
Licht voelt als thuiskomen, als één grote familie. De saamhorigheid vind
Ik mooi. Ik was van te voren niet gewend om aan activiteiten in een
groep deel te nemen, maar na een bijeenkomst van Geloof & Licht ga ik
altijd weer blij naar huis.

Doordat alles bij Geloof & Licht zo eenvoudig is, raakt het je hart. |k leer
daar ook méér van het evangelie, omdat het meer in mijn eigen taal
wordt uitgelegd. De taal van het hart.




Corinne (ouder): Ongeveer 20 jaar geleden werden mijn man en ik,

samen met onze jongste zoon die een verstandelijke beperking heeft,
via de parochie uitgenodigd voor een bijeenkomst van Geloof & Licht.
Vanaf het eerste begin kom ik elke keer weer voldaan thuis.

De bijeenkomsten zijn eenvoudig en er is tijd voor elkaar. Je hebt er een
familie bij! Die familie bestaat uit kernleden, ouders en vrienden.

De kernleden brengen je vaak ook bij Jezus, door wat ze zeggen of door
wat ze doen, in alle eenvoud.

Het is zo belangrijk voor de ouders dat er voor hun kind ook vrienden en
andere kernleden zijn. Je weet dat het voor je kind goed en veilig is.

De vrienden zijn ook echt nodig, zowel voor ons ouders als voor de
kernleden die immers altijd al bij hun ouders zijn. In de ‘gewone wereld’
is het voor mensen met een beperking namelijk niet altijd makkelijk om
vrienden te vinden. Bij Geloof & Licht is dat anders, daar staat hun
beperking niet op de voorgrond.

Hetty: Ik ben sinds 1993 bij Geloof & Licht betrokken als ‘vriend’. Ik
werkte in de wijkverpleging en bezocht regelmatig een gezin met een
dochter met een verstandelijke beperking. Zij zat in een rolstoel en
kwam nauwelijks buiten de deur. Ik wilde graag iets passends voor
haar zoeken. Toen ik in de buurt deelnam aan een geloofsverdiepings-
avond [red. een georganiseerde avond ter verdieping rondom een
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bepaald geloofsthema] vertelde ik dit aan een jongeman die zelf
ook in een rolstoel zat. Hij vertelde dat hij de aankomende zondag
naar een bijeenkomst van Geloof & Licht ging en wat dit inhield.
Ik ben toen samen met de dochter uit het gezin hier naartoe
gegaan en was meteen verkocht!

De betrokken priester heeft me toen gevraagd of ik misschien de
bijeenkomsten wilde opluisteren met gitaar en zang. Dit heb ik gedaan
en ik ben altijd gebleven! Het blijft gewoon iedere bijeenkomst bijzonder.
Ook is het fijn om lid te zijn van een internationale familie; zo voel ik dat.
Wat in de wereld telt, is voor ons bij Geloof & Licht niet zo belangrijk, en
omgekeerd. Het voelt echt als een geschenk van de Heilige Geest.

Waarom valt Geloof & Licht niet onder de nhoemer ‘caritas’ te scharen?

Hetty: Caritas is zoiets als liefdewerk voor de armen en noodlijdenden.
Geloof & Licht is geen 'goed werk', het is een gemeenschap waar wij
elkaar nodig hebben en dragen. Wij hebben dus ook geen 'vrijwilligers'.
ledereen - kernleden, ouders en vrienden - is gewoon lid van de
gemeenschap en iedereen is gelijkwaardig. Het is niet ‘doen voor’, maar

‘zijn met’.




Wanneer is Geloof & Licht iets ‘voor jou'?

Hetty: Als dit verhaal je hart raakt: kom en zie! Je bent altijd welkom.
Laat het wel van tevoren even weten, zodat we op de hoogte zijn van je
komst. Onze ervaring is dat er soms mensen zijn die eigenlijk nooit naar
de kerk gingen maar er door Geloof & Licht wel komen, omdat ze zich
hier thuis voelen.

Het thema van deze editie is ‘zelfbeeld’. Wat kun je daar in het kader
van Geloof & Licht over zeggen?

Hetty: Bij Geloof & Licht voel je je niet ‘bekeken’. Er wordt niet
geoordeeld over hoe je eruit ziet. We hebben hierover ook een mooi lied:
‘wondermooi’ [red. Nederlandse vertaling van Beautiful, Beautiful, Jesus
is beautiful] dat we mede met gebaren uitbeelden. Bij het woord
‘wondermooi’ maken we dan een gebaar van een spiegel voor je
gezicht. Dat is wat ieder lid, en ook jij bent: ‘Wondermooi’!

Bij Geloof & Licht heerst er een warme sfeer en je krijgt altijd een knuffel
als je binnenkomt! ledereen (kernlid, ouder en vriend) heeft en vindt zijn
eigen rol bij Geloof & Licht; ieder heeft een eigen taak en die neemt
iedereen doorgaans ook heel serieus. Dit draagt voor iedereen bij aan
een positieve ontwikkeling van hun zelfbeeld.
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Corinne: “Bij Geloof & Licht mag je echt zijn wie je bent. Je accepteert
elkaar. Ook de betrokken ouders, vrienden en priesters ervaren soms
dat er als het ware iets van ze afvalt; dat ze mens onder mensen

kunnen zijn, met hun eigen tekortkomingen en gebreken.

Ook daarover hebben we een lied: ‘we hebben allemaal wat’ [red. Lied
van Elly en Rikkert].

Jolanda: Ik voel me thuis bij Geloof & Licht. Ik word aan het denken
gezet en word er blij van. Ik voel me geliefd door de mensen bij Geloof &
Licht en zeker ook door God.




