
Drie verhalen van deelnemers van de Banneux reis. 

Banneux ... Heel bijzonder!  
Wat was het toch een prachtige bedevaart naar Banneux!  
Het was voor mij de allereerste bedevaart ooit en vond het een indrukwekkende ervaring. Het begon al in 
de bus. Bij het instappen was het druilerig en somber weer, maar de stemming was zonnig. Onderweg 
hebben we met z'n allen het Rozenhoedje gebeden, hetgeen de toon zette voor de komende dagen. Er 
werd onder andere voor mooi weer gebeden. In de bus was de sfeer heel gemoedelijk en vertrouwd. 
Naarmate wij de plaats van bestemming naderde kwam het zonnetje steeds meer tevoorschijn. Ons gebed 
leek verhoord! Eenmaal aangekomen in Banneux werden wij begroet door zeer vriendelijke en gedreven 
vrijwilligers.   
Er was voor de komende dagen een vol programma, met ook veel ruimte voor vrije. Zonder in te gaan op 
het programma wil ik even kwijt dat ik het zo bijzonder hebt ervaren vanwege onze kernleden. Ik draai nu 
ongeveer 3 jaar mee met Geloof en Licht en heb inmiddels kennis kunnen maken met veel kernleden, maar 
in Banneux kreeg ik de gelegenheid om iedereen wat beter te 
leren kennen, ik heb zo genoten van iedereen, met hun talenten 
en prachtige persoonlijkheden. Ik ga geen namen noemen. Ik wil 
niemand per ongeluk overslaan, Ik wil graag iedereen bedanken 
voor een mooie, waardevolle bedevaart naar Banneux. 
Hopelijk tot een volgende keer  
 
Groetjes van mij,  
Willeke Nieuwboer  

 

 
 
 
 
 
 
 
Bedevaart met Geloof en Licht 
Van 27 oktober t/m 31 oktober j.l. zijn we op bedevaart naar Banneux geweest met Geloof en Licht. 

Wij waren in totaal met 46 mensen met een verstandelijke beperking, 

hun familieleden en vrienden. 

In de morgen werden we al vroeg gewekt met muziek en liedjes voor een 

fijn begin van de dag. Elke dag hadden we een H. Misviering  met mooie 

liedjes. En natuurlijk zijn we verschillende keren naar de bron geweest en 

werden we gezegend door onze aalmoezeniers van elke gemeenschap 

die ook mee waren gekomen. We hadden in de avond een lichtprocessie.  

Er was veel aandacht voor de rozenkrans met elke dag een mooie mime 

over de blijde geheimen. Verder hadden we o.a. een speurtocht door het 

park, knutselen of een spelletje doen en na het avondgebed waren er 

nog hele gezellige avonden met elkaar. 

Het was een hele mooie geslaagde bedevaart naar Maria onze hemelse 

moeder. 

 

Trudi van Rijt 

 
 



 
 
Banneux 
Na er maanden naar te hebben uitgekeken was het eindelijk zover: het was herfstvakantie! :) Nou was dat 
op zichzelf natuurlijk al leuk, maar het betekende vooral dat het aan het eind van de week tijd was om naar 
Banneux te gaan en dat er ná het weekend nog 2 extra dagen verlof van school zouden zijn. De koffers 
werden gepakt en er werd nog een laatste keer gecheckt hoe laat we precies waar moesten zijn en op 27 
oktober was het dan zover. De leden van Gods Pareltjes en De Zonnestraaltjes verzamelden zich in 
Beverwijk om daar samen in een grote bus naar Brabant te vertrekken. Daar ontmoetten we De 
Koningskinderen en hebben we lekker geluncht voordat we verder reden naar Banneux. De reis verliep 
voorspoedig, waarschijnlijk ondersteund door de vele Wees Gegroetjes die onderweg zijn gebeden, en het 
ontvangst in Banneux was hartelijk en het weerzien met De Palster heel fijn. We kregen wat te drinken met 
iets lekkers, een mooie kamer en een geweldig programma aangeboden. Het was mooi verdiepend en niet 
te vol. 
Voor ons waren dit de hoogtepunten:  
Sanne: 

- Patat eten 

- Feestavond het lopen met de stoelen en het verhaal samen maken. 

- Speurtocht. 

- De lichtjes optocht die gelukkig best wel droog was. 

- Leuk dat Fenna overal mee mocht en kindje Jezus mocht zijn ▼ 
Chris: 

- Elkaar weer zien. 

- Met zijn allen bijkletsen over het afgelopen jaar. 

- De speurtocht die voor ons was uitgezet. 

- De lichtjestocht was erg leuk en gezellig. 

- En ik vond het leuk om Hille te helpen. 

- En ik vond het stom om afscheid te nemen. 
 
Groetjes, Sanne en Chris 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


