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In de kranten of de sociale media stond er niks over vermeld.  
Er waren geen aanplakbiljetten of reclamecampagnes. 
Er was geen trompetgeschal, geen groot evenement, geen neon- of Ledverlichting.  
Het was geen nieuwsitem op tv, geen onderwerp van discussie in de talkshows.  
Er waren geen uitnodigingen voor belangrijke persoonlijkheden.  
Er was geen feestdiner, geen toast op de eregast... en geen kamer in de herberg. 
 

Alles speelde zich af in stilte, midden in de koude nacht.  
Met alleen maar het gezelschap van een paar dieren en een herder die langskwam...  
Bijna niemand heeft er iets van gemerkt.  
 

En toch: de geboorte van dit kind veranderde voorgoed de geschiedenis van de gehele 
mensheid. God, die zoveel van de wereld houdt, is vlees geworden om ons leven te 
delen.  
 

Hoe kunnen we deze gebeurtenis niet vieren?  
Hoe kunnen we dit niet opnieuw beleven en vieren?    
Houdt God zoveel van ons? 
 

Dit is een tijd van vreugde en dankzegging aan God.  

Een tijd om voor elkaar te zorgen en ons hart te openen  

zodat Jezus vandaag opnieuw in ons midden geboren kan worden.  

Een tijd om na te denken en om te kijken naar wat echt belangrijk is.  

Een tijd voor feest en voor de vreugde die voortkomt uit het hart. 
 

In deze zin wens ik iedereen, jullie gemeenschap en familie,  

een ZALIG KERSTFEEST!  
 

In Jezus verenigd,  Raúl 


