
Beste driekoningen, 

 
Ik neem aan dat jullie, koninklijke hoogheden uit het Oosten, het tegenwoordig 
erg druk hebben met het uitzoeken van gepaste cadeautjes voor jong en oud. 
Tweeduizend jaar geleden was dat niet anders, toen brachten jullie ook al 
mooie geschenken mee voor de kleine baby in de kribbe die in Bethlehem was 
geboren. Geleid door een ster wisten jullie als goede astrologen feilloos de 
heilige familie te vinden, te midden van duisternis en kou. En volgens het 
evangelie van Matteüs aanbaden jullie de kleine koning en gaven jullie hem 
goud, wierook en mirre. Dit is ook wat ik jullie wil vragen voor onze 
gemeenschappen van Geloof en Licht wereldwijd:  
 

•  HET GOUD van de waardering voor elke persoon als een kostbare schat, in het besef dat elke 
mens een heilsgeschiedenis is waarin God zijn liefde en zijn H. Geest heeft geplant, ongeacht ieders 
bekwaamheden, onvermogen of beperkingen (die we allemaal hebben).   

  
•  DE WIEROOK van een gemeenschapsleven dat te midden van deze wereld getuigt van de Liefde 

van God en zijn roeping met vreugde en toewijding beleeft, waardoor het een heerlijke geur 
verspreidt, een geloofwaardig parfum met een verfijnd aroma, dat ons uitnodigt om het leven en 
het geloof als een feest te beleven.  

  
•  DE MIRRE van authentieke relaties, voorbij alle schijn en conventies, maar gemaakt van oprechte 

gebaren van fijngevoeligheid en dankbaarheid, met het vermogen om vergeving te vragen en te 
geven, als een zachte olie die geneest en herstelt, die voor mensen zorgt en hen helpt om banden 
te versterken. 

 

Wat ik van jullie, beste driekoningen, vraag is misschien veel, maar wij, de gemeenschappen van Geloof 
en Licht, beloven om ons deel van de boodschap waar te maken. Ieder van ons, waar hij of zij ook 
vandaan komt in deze wereld, lang of kort lid van een gemeenschap is, een coördinerende rol heeft of 
niet: iedereen zal zijn best doen om Geloof en Licht om te vormen in goud, wierook en mirre voor allen 
die deze geschenken zo hard nodig hebben.  
  

Tenslotte, beste driekoningen, zoals jullie weten lijken onze Geloof-en-Lichtgemeenschappen een 
beetje op de heilige familie die jullie die avond in Bethlehem mochten ontmoeten, met Maria en Jozef 
en hun baby, een paar dieren en enkele herders. Ook wij halen niet de krantenkoppen en we hebben 
niet veel materiële middelen. Maar we hebben de schat van onze vrienden met een beperking  die ons 
dichter bij het hart van God brengen.  
 

Helaas bevindt zich de regio waar Jezus toentertijd geboren werd, en in die tijd ook al te maken had 
met geweld en conflicten, nog steeds min of meer in dezelfde positie. Het is ongelooflijk dat na zoveel 
jaren datzelfde land, de aarde waar Jezus op gelopen heeft, vandaag nog steeds lijdt onder dood en 
verderf, veroorzaakt door bommen en granaten en de belangen van conflicterende partijen. En 
daarnaast zijn er nog zoveel andere delen in de wereld waar oorlog heerst, zoals in Oekraïne en zoveel 
andere landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Er heerst in veel landen nog zoveel geweld in de vorm 
van discriminatie op welke grond dan ook, zoveel vormen van misbruik tegenover vrouwen, zoveel 
‘beschaafde’ vormen van controle, onderwerping en slavernij. Zoveel mensen die lijden en worden 
vergeten, zieke mensen die niet worden ondersteund, zoveel groepen die worden buitengesloten.  
  

Mogen onze gemeenschappen goud, wierook en mirre zijn voor de gehele mensheid.   
Verenigd in Jezus, 
 
 

Raúl Izquierdo García  
Internationale coördinator van Geloof en Licht 
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