
 

Een licht dat voor de volkeren straalt ! 
                                            (Lc 2, 22-40) 

 
Bij gelegenheid van het Feest van het Licht dat wij elk jaar met al onze gemeenschappen 
vieren rond Maria Lichtmis, gedenken we de opdracht van Jezus in de tempel, door Jozef en 
Maria, overeenkomstig de Joodse wet van die tijd.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lieve gemeenschappen van Geloof en Licht, 
 
 
Gefeliciteerd! Ook dit jaar mogen we het weer vieren, ons mooie Feest van het Licht!  
 
Het vieren van het Licht is het hernieuwen van onze verbintenis dat we Licht zijn, dat we gemaakt 
zijn om te schijnen en te verlichten, te sprankelen en te stralen. De vlam van een kaars, hoe klein 
ook, is er om licht te geven als het donker wordt om ons heen. Dat is het doel van een kaars, ook 
al betekent het dat ze steeds kleiner wordt en opraakt terwijl ze brandt. Je zou de kaars ook in een 
kast kunnen opbergen, dan zou ze heel wat jaren meegaan omdat niemand haar aansteekt, maar 
dat zou toch jammer zijn! Het doel waarvoor ze gemaakt is zou verloren gaan; ze zou enkel nog 
maar dienen voor de sier. Dan kun je haar net zo goed weggooien want ze ligt toch maar in de weg.  
 
Elke gemeenschap van Geloof en Licht heeft de adem van de Heilige Geest ontvangen om licht te 
zijn te midden van deze wereld, in de concrete werkelijkheid waar ze zich bevindt, in dit bepaald 
land, deze cultuur, deze christelijke traditie en deze mensen die hier wonen. Elke gemeenschap 
heeft zijn wortels in een geschiedenis die ontstaan is uit bepaalde  gebeurtenissen en vertrouwde 
gezichten met voor- en achternamen. En net als die kaars die in een kast wordt opgeborgen, kan 
het gebeuren dat een gemeenschap van Geloof en Licht haar licht liever niet laat schijnen, uit 
angst voor een burn-out of voor wat dan ook. Een Geloof-en-Lichtgemeenschap kan zich niet 
tevredenstellen met alleen maar het af en toe organiseren van een leuke en gezellige  bijeenkomst 
voor haar leden, omdat het doel van haar bestaan verder reikt dan dat.  



Een gemeenschap van Geloof en Licht is geroepen om een licht te zijn voor de mensen om haar 
heen, voor de kerk en samenleving. Een lichtje dat klein en kwetsbaar is, jawel, maar misschien 
net datgene wat mensen nodig hebben om niet helemaal de zin van hun leven te verliezen. We 
zijn ook geen licht voor anderen omdat we zo geweldig of zo goed zijn, maar omdat Jezus in het 
middelpunt van onze gemeenschappen staat, en derhalve ook in het centrum van het leven van 
elke persoon die deel uitmaakt van Geloof en Licht. In onze gemeenschappen staan de mensen 
met een verstandelijke beperking centraal; zij tonen ons zo vaak de waarde van eenvoud en 
diepgang, van oprechte vreugde en gastvrijheid, om er maar enkele te noemen. Zo maken zij voor 
God de grond gereed om te zaaien. In de evangeliën, in het leven van Jezus, herkennen we 
diezelfde waarden en wij beseffen dat ze een licht zijn voor ieder mens die ernaar wil leven. 
  
Laten we vooral niet vergeten dat elke gemeenschap (en elk lid afzonderlijk) geroepen is om licht 
te zijn, juist omdat er zoveel duisternis heerst. Er zijn zoveel mensen die lijden, die eenzaam zijn, 
die geen plek kunnen vinden om thuis te zijn en hun geloof te vieren. Ja, Geloof en Licht is een 
lichtje, klein en zwak, maar o zo mooi en zo onmisbaar! 
 
Moge God elk van onze gemeenschappen de gave schenken om, daar waar we ons bevinden, een 
licht te zijn, nederig, moedig en vastberaden. Gemeenschappen die vreugdevol en authentiek de 
blijde boodschap durven uitdragen, die niet bang zijn om hun comfortzone te verlaten, niet bang 
zijn om op te branden, niet bang zijn om hun licht te laten schijnen.  
 
Ik wens jullie allemaal een mooi Feest van het Licht, vol vreugde en betekenis.  
Een hartelijke omhelzing voor alle gemeenschappen van Geloof en Licht.  
   
Verenigd in Jezus.  
 

  
Salamanca, 27 januari 2024 

  
Raúl Izquierdo García 

Internationaal Coördinator van Geloof en Licht 

 


